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Goed op weg,
maar nog niet waar we willen zijn
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Het doel van stichting Wiesje is om de zorg voor
mensen met dementie in Suriname op te bouwen.
Afgelopen dinsdag bereikte de Stichting een mijl-
paal. Aan de Kanagalaan 20 (Cultuurtuin) werd de
eerste van de vier units van het eigen woonzorgcen-

trum opgeleverd.
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k blijf knokken voor men-
sen met dementie, dat is
niet glamorous of sexy
maar wel nodig”, vertelt
Gerda Havertong onver-
minderd gedreven. Tien jaar geleden
sloeg haar vader alarm nadat haar moe-
der was weggelopen en al acht uur zoek
was. Omdat men in Suriname niet wist
wat er aan de hand was, ging haar moe-
der naar Nederland, waar een acute
vorm van dementie geconstateerd
werd. Na twee jaar werd moeder opge-
nomen in een verpleeghuis in Suri-
name, waar zij in 1999 overleed.
Dementie behoort tot de categorie ‘het
ergste wat een mens kan overkomen’.
Niet meer zelfstandig kunnen functio-
neren, niet meer voor jezelf kunnen
zorgen, compleet afhankelijk zijn van
anderen en niet meer kunnen commu-
niceren. Het is ontluisterend en men-
sonterend. Na het overlijden van haar
moeder heeft Havertong de Stichting
Wiesje (vernoemd naar haar moeder,
Helouise Havertong-Nooitmeer) opge-
richt De stichting is dus niet iets waar
zij zelf voor heeft gekozen. Het is op
haar pad gekomen door de ziekte van
haar moeder.

Verschillende disciplines

Het is een ziekte en een lijden waar ze
veel verdriet over heeft gehad en waar-
van ze pas sinds een paar jaar het idee

heeft, dat het misschien zo heeft moe- _

ten zijn: om zich in te zetten voor de
zorg voor andere mensen die dementie
hebben in Suriname. Inzet die niet al-
leen van haar komt. “Tk ben erg blij met
de mensen die zowel in Suriname als in
Nederland in het bestuur zitten. Wat ik

wil realiseren, dat kun je niet in je een-
tje doen. Daar heb je meer mensen voor
nodig, mensen uit verschillende disci-
plines en met verschillende achtergron-
den. In die zin zijn we als stichting niets
anders dan een fondswerver, geld bij el-
kaar brengen en dat geld goed beste-
den. We zijn goed op weg, maar nog
niet waar we willen zijn.”

Hoewel de woonunit ruim, modern en
strak is ontworpen, heerst er toch een
familiaire sfeer. De slaapruimten zijn
op elkaar aangesloten en beschikken
over een eigen aangepast bad en toilet.
Er kunnen acht personen wonen die
verzekerd zijn van hoogwaardige zorg
door goed opgeleid personeel. Een
mijlpaal om trots op te zijn, maar be-
paald niet het einddoel van Havertong
‘haar’ stichting. Er zullen in de toe-
komst nog meer woonunits en een
hoofdgebouw komen. Maar waar het
vooral om gaat, is: mensen die lijden
aan dementie in Suriname volwaardige
zorg kunnen bieden en de nog be-
staande taboes doorbreken.

“Er heerst toch nog een bepaalde géne”,
vertelt Havertong. “Sommige mensen
zien het als een soort van straf. Denken
dat ze iets fout hebben gedaan en op
deze manier gestraft worden. Daar hoef
je het natuurlijk niet mee eens te zijn,
maar het is wel een situatie die we ook
het hoofd moeten bieden.” Dementie
bespreekbaar maken, het niveau van de
zorg naar een hoger plan brengen en
een woonsituatie bieden waar mensen
zich veilig voelen en hun familieleden
weten dat er hoogwaardige zorg wordt
geboden. Daar is het stichting Wiesje
allemaal om te doen. “We zetten ons in
om middelen bij elkaar te brengen,
kennis over te dragen en voorzieningen
te realiseren voor mensen met demen-
tie in Suriname. Daar zijn we nog lang

niet klaar mee, maar jk heb er vertrou-
wen in dat we Suriname tot een plaats
maken die de beste plaats is in de regio
voor mensen met dementia. Als we er
met zijn allen de schouders onder zet-
ten, ook de beleidsmakers, dan kunnen
we die voortrekkersrol vervullen. No

guts no glory!”

Samenwerken

Zelf komt Havertong uit het onderwijs,
een academische omgeving met veel in-
telligente mensen die een sterk ontwik-
kelt sociaal-maatschappelijk gevoel
hebben. De theaterwereld is later erbij
gekomen. “Daar leer je hoe je dingen
onder de aandacht kunt brengen.
Vanuit beide vakgebieden heb ik men-
sen om me heen die me ondersteunen,
die me helpen, soms alleen door
goede vragen te stellen. Je moet na-
tuurlijk ook gewoon praktisch zijn.
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‘Compassie alleen is onvoldoende,
kennis en middelen zijn onontbeerlijk’

Als jij zelf iets niet kunt of weet, dan
moet je er niet mee aanmodderen
maar het overlaten aan iemand die er
verstand van heeft. Ik grossier in per-
sonen met talenten en kennis die mij
2o aanvullen. Het ontwerpen en bou-
wen van het zorgcentrum bijvoor-
beeld; dat moet door professionals
worden gedaan en niet door goedwil-
lende amateurs.”

De vraag hoe je er zelf mee om moet
gaan wanneer iemand van wie je
houdt gaat dementeren, is Havertong
inmiddels heel vaak gesteld. Haar ant-
woord is steeds hetzelfde: lief zijn, hoe
pijnlijk de situatie ook is. Immers, ie-
mand die aan dementie 1ijdt heeft

daar zelf niet om gevraagd. Haver-
tong: “Heb mensen met dementie lief
en noem ze bij hun naam. Vroeger zei
mijn moeder altijd: ‘Als je ‘s morgens
wakker wordt en er is niemand in de
buurt, dan moet je zelf je naam noe-
men.’ Als je zelf vertrouwen hebt dan
kun je dat altijd doorgeven aan men-
sen met dementie, ook al weet je niet

hoe het overkomt. Krakti nanga bribj~,

sa yepi unu. Compassie alleen is onz-

voldoende, kennis en middelen ziji,
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onontbeerlijk. Kennis en middelen digv.»
we met zijn allen bijeen moeten bren-1.:n

gen, ook al is dat niet hip of hot. Want,
het gaat er niet om hoe oud je word
maar hoe je oud wordt.”.-.
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